
Beste leden, 
Sinterklaas heeft de afgelopen tijd nauwkeurig zijn lijst samengesteld en beslist wie er dit 
jaar op de lijst van brave kinderen staat en wie niet. Nu komt hij helemaal met de boot 
vanuit Spanje om jullie in eigen persoon te zien.  

We nodigen jullie van harte uit om op 7 december (20u)  naar de Kokaz te komen en zelf 
te ontdekken op welke lijst jij terechtgekomen bent. Of, als dat je niet veel uitmaakt, kom 
dan zeker voor al het lekkers dat de Sint voor jullie meebrengt! 

Om deze bijzondere vergadering extra feestelijk te maken, hebben we een verlanglijstje 
opgesteld met een aantal leuke verzoekjes voor  

de Sint, speciaal voor jullie vergaderingen. 
Hopelijk mogen jullie enkele van deze 
cadeautjes in ontvangst nemen! 

 

Mijn verlanglijstje  
 

Een pokerset voor de Las Vegas-vergadering (op 30 
November om 20u) 

Liefste Sint, ik zou heel graag een pokerset ontvangen, zodat 
we tijdens de Las Vegas-vergadering onze pokerfaces kunnen 
oefenen en de competitie kunnen aangaan met vrienden. Zo 
kunnen we leren om met bluf en tactiek een echte winnaar 
te worden! 

 

Een tv en dvd’s voor de Filmfriet-vergadering (op 13 December 
om 20u)  

Liefste Sint, voor de allerleukste vergadering van het jaar, de 
Filmfriet-vergadering, willen we graag een tv en een aantal 
leuke dvd’s met onze favoriete films. Zo kunnen we samen met 
de vrienden en leiding genieten van een avond vol filmplezier 
en heerlijke frietjes. 



 

Een leuk cadeautje voor de Kerstmis-vergadering (op 21 
december om 20u) 

Liefste Sint, voor de komende kerstvergadering (locatie wordt nog 
bekendgemaakt), die we zullen houden met de verkenners en 
gidsen, zou een mooi cadeautje twv 5 euro perfect zijn voor de 
Secret Santa uitwisseling. Op die manier kunnen we een mooie 
verrassing uitwisselen en de kerstgedachte in ere houden! 

 

 

Een pak zakdoeken omdat het geen vergadering is het weekend 
van 29/12 

Liefste Sint, Graag wil ik een pak zakdoeken en eventueel een lieve 
knuffel om me gezelschap te houden dit weekend. Aangezien het 
kerstvakantie is gaat onze vergadering niet door en dit maakt  
me diep bedroeft. Hopelijk kan dit me toch wat steun bieden 
tijdens deze donkere dagen.  

 

Alvast bedankt, lieve Sint, en tot gauw! 

 


