
Hey jonggivertjes

Na lang aftellen is het eindelijk zover. 3 april we vertrekken op het enige echte
paaspatrouillekamp, beter gekend als papakaaa!!. Maak jullie maar klaar om vier
dagen lang het terrein van de Hoge Rielen onveilig te maken. We zullen onze
technieken aanscherpen en ook de traditionele verbroedering met de
jongverkenners en jonggidsen mag niet uitblijven.

U zag het misschien al staan, maar we gaan dit jaar voor de tweede keer op rij naar
de hoge rielen. Dit omdat de terreinen van de kluis voltallig zijn afgehuurd voor de
mensen die op jamboree gaan.

Belangrijke info:
- Gelieve tegen 30 maart €50 euro te storten op het rekeningnummer van de

jonggivers(BE14 7350 4460 0483)
- Maandag 3 april spreken we om 9u ‘s ochtends af op kokaz. Kom met een

fiets die perfect in orde is zodat we een vlotte fietstocht beleven.
- Zondag 6 april proberen we rond de middag in de Hoge Rielen te vertrekken.

Via de whatsappgroep kunnen we jullie op de hoogte houden van het uur van
onze aankomst.

Wat nemen we mee?
- ID
- slaapzak en matje
- Kledij aangepast aan het weer (denk maar aan de regeneditie van vorig jaar.)

- T-shirts
- truien
- broeken
- voldoende sokken en ondergoed

- gamel, beker en bestek
- toiletgerief (tandenborstel, tandpasta, zonnecreme, muggenspray,...)
- keukenhandoek
- drinkenbus
- fluohesje
- regenjas
- zaklamp
- muziekboxen en gsm’s zonder simkaart mogen ook mee

Wat blijft er thuis?
- geld
- snoep
- simkaart
- andere elektronica


