JOGIKAMP
AR

WILDE WESTEN

Beste hidsels,

Bij deze zijn jullie uitgenodigd
voor kamp in het verre wilde
westen. Waar treinen nog reden
op steenkool, de mensen zich
verplaatsten te paard en de
indianen nog schoten met pijl
en boog. Jullie worden dit kamp
of te wel een indiaan of te wel

een cowboy.




NIET VERGETEN

PRACTISCHE INFO

Zondag 14 juli worden jullie allemaal
verwacht om de camion in te laden
voor kamp. Jullie vergeten dan ook
zeker niet jullie bagage voor kamp
mee te nemen want die gaat dan al de

camion in.

Zaterdag 20 juli vertrekken we dan
eindelijk op kamp. Jullie worden om
=mu45 verwacht aan het station

Kontich-Lint. Perfect uniform is
verplicht en vergeet ook zeker geen

lunchpakket voor die dag.

Dinsdag 30 juli zullen wij onze

terugtoch inzetten.

Exacte uren en kamplocatie

worden nog meegedeeld !!!

Als je graag mee wil op dit fatastische kamp, laat het ons dan even weten via

jonggivers@scoutskokaz.be en sort 120 euro op BE14 7350 4460 0483

B2

Wat neem ik mee?

- Pot choco of speculaaspasta of...
- Slaapzak

- Matje

- Verkleedkleren (indiaan of cowboy)
- Nodige medicatie

- Drinkenbus

- Lunchpakket voor de heenreis

- Zaklamp

- Perfect uniform

- Ecologisch afbreekbare zeep

- 2 keukenhanddoeken

- Bestek

- Gamel

- Beker

- Zwemgrief

- Stevige schoenen voor 2 daagse
- Regenkledij

- Kledij voor warm/koud

- ID-kaart

Wat neem ik NIET mee?
- Snoep

- GSM

- Geld

- Huisdieren




